Groente kweken in de natuur

Koos Oud woont in Broek op Langedijk. Zijn huis heet Oosterheem.
Het ligt naast een prachtig natuurgebied. Met de mensen uit zijn groep
kweekt hij groente op eilandjes. Daar gaat hij met de boot naartoe.

Koos vertelt: Ik vind het fijn om

buiten te werken. Je bent lekker
bezig met je handen. Ik ken alle
planten die hier staan. Wieden

vind ik mooi werk. Heermoes en
Eendébeet, je moet het allemaal
weghalen. Dan groeit de groente
beter. We kweken hier wortelen,

bieten, kool, allerlei soorten sla,
bonen en nog veel meer.

Lekker bezig
met je handen
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We gaan met de boot naar het eiland. Hij legt de boot vast tussen twee

Rik staat aan het roer. eilanden. Zo is er meteen een brug.

Piét schoffelt tussén d' oolplanten.

Daar groeien ze beter van, zegt hij.
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De vogelvechrikk lijkt echt sprekend
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Benne pi"'t de grond om. Dan kan hi

daar weer iets nieuws zaaien. op begeleider Jack.




Karln haalt het onkrUId Weg bij de

worteltjes. Het is heel precies werk.

Kiepauze op het eilan. nemen le plukt aardbenen Lekkerder dan hler kun
altijd kannen koffie en thee mee. je ze niet krijgen, zegt hij.

Voor de lunch varen we terug met de Een mooie oogst! Deze verkopen wein
boot. ons winkeltje.




